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GEBEDSGROEP ROEPING 
H. Theresia van Ávila parochie, Drechtsteden 

“Spits het oor van je hart” 
 Inspiratiemail maart 2026 

 
 
Tekst ter overweging 
 

“Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd.” 
 
- Pred. 3, 1 

 
Gebed 

 
Heer, ik dank U voor het leven dat U mij geeft. 

Wilt U mij steeds weer in de goede richting roepen 

en geven dat ik uw stem versta, 

zodat ik leef in liefde met U 

en met de mensen voor wie ik een naaste mag zijn. 

Amen 

 
 
Verdieping 
 

Wat wordt er van je verwacht als geroepene? Het Bijbelboek Prediker helpt bij het beantwoorden van 

deze vraag. Bij roeping denken we al gauw dat we tot grootse daden worden geroepen, heldendaden 

die je van een heilige mag verwachten. Maar niets is minder waar. Heiligen zijn eenvoudige mensen 

die weten dat ze zondaars zijn en Gods genade nodig hebben. Elke heilige heeft een verleden en elke 

zondaar een toekomst, wordt wel eens gezegd. 

 

Prediker benadrukt dat roeping wil zeggen dat je tot een realistische, Godsgerichte levenshouding 

bent geroepen. Dat omhelst ernst én luchtigheid! Je leeft naar Gods geboden (je bent navolger van 

Christus), en tegelijkertijd zie je het leven als geschenk van God. En een geschenk is iets moois, iets 

waarvan je mag genieten. Genieten betekent geen grenzeloze genotzucht, maar het dankbaar 

aanvaarden van het goede dat God je geeft. Ken daarbij je beperkingen. Durf je lot in Gods hand te 

leggen. 

 

Het boek Prediker raakt de essentie van het dubbelgebod van de liefde: heb God lief met alles wat je 

hebt, en je naaste als jezelf. De afstand tussen God, je naaste en jezelf is van gelijke strekking! Deze 

Veertigdagentijd is een geschikte periode die driehoek eens stevig te verankeren.  
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Fijn dat u/jij deze inspiratie wilt ontvangen. Wij reiken graag teksten en gebeden aan rond het thema ‘roeping’. 
Daarbij gaat het niet alleen om de roeping tot priester, diaken of het kloosterleven. We gaan terug naar de 
basisroeping tot geloof en leven die ieder van ons van God ontvangen heeft. 
Deze inspiratiemail is individueel en het is natuurlijk aan u/jou wat je ermee doet. Tegelijkertijd zijn we een 
gebedsgroep: we weten ons met elkaar in het gebed verbonden, ieder op zijn of haar eigen plek en tijd. 
Daarnaast bieden we de mogelijkheid om elke eerste woensdag van de maand samen te komen in de 
eucharistieviering en aanbidding van 19.00 uur in de Antoniuskerk (Burg. De Raadtsingel 45, Dordrecht),  
waar we rond het sacrament bidden voor de roeping in ons leven en in dat van anderen. 
Kent u anderen die dit onderwerp een warm hart toedragen? Stuur deze mail vooral naar hen door. 
Bidt u, bid jij met ons mee? 
 
Hartelijke groet, 
Diaken Franck Baggen en Sarine Zijderveld, ambassadeur priester- en diakenopleiding Vronesteyn 
 

Aan- en afmelden voor deze mail: 
sarine.zijderveld@katholiekdrechtsteden.nl 


