datum KALENDER VOORJAAR 2026
12| januari Literatuur en levensvragen
13| januari Oecumenische bijbelcursus
21| januari Eliaviering / Nieuwjaarsbijeenkomst
30| januari Karmelitaanse viering

3| februari Oecumenische bijbelcursus

9| februari Cursus karmelregel
11| februari Meditatie (verbeeld de stilte) / Eliaviering
27| februari Karmelitaanse viering

2 maart Cursus karmelregel

7 maart Speling lezen

9 maart Literatuur en levensvragen
10 maart Oecumenische bijbelcursus
18 maart Eliaviering
21 maart Meditatief schrijven
27 maart Karmelitaanse viering

6 april Oecumenische bijbelcursus
13 april Cursus karmelregel
15 april Eliaviering
24 april Karmelitaanse viering

2 mei Speling lezen
11 mei Cursus karmelregel
12 mei| Bezinning: In verbondenheid; P. van Veldhuizen
20 mei Eliaviering
26 mei Bezinning: God in Nederland; Joris Kregting
29 mei Karmelitaanse viering

9 juni Bezinning: De Bergrede; F. Ploum
17 juni Eliaviering
26 juni Karmelitaanse viering
15 juli Eliaviering / Karmelfeest
31 juli Karmelitaanse viering
19 aug Eliaviering
21 aug Karmelitaanse viering
28 aug Meditatieve busreis

Kosten van onze bijeenkomsten in het Centrum voor Spiritualiteit: € 5,-per
activiteit pp (inclusief koffie/thee) tenzij anders vermeld. (zie Kringbrief)
(voor de Eliaviering een vrijwillige bijdrage voor de karmelkring en
voor de Karmelitaanse viering een collecte voor de parochie)
rekeningnummer IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62
ten name van Stichting Karmelkring Elia Dordrecht

Programma / bijeenkomsten  voorjaar 2026

Karmelkring Elia heeft tot doel de spiritualiteit van de Karmelorde op eigentijdse
wijze vorm te geven in leven en vieren en tracht dit doel onder meer te bereiken door
ons de spiritualiteit van de Karmel eigen te maken op een wijze die bij ieder
persoonlijk past. Zij zoekt naar bezieling en zingeving in vormen die geéigend zijn
voor de Karmel. Karmelkring Elia wil de mogelijkheid bieden aan hen die tijd en
ruimte zoeken om tot stilte te komen. Ruimte waar de mens mag zijn wie hij is en
zichzelf oprecht mag aanvaarden. Een plaats om zich in zijn kwetsbaarheid te laten
raken.
De Karmelkring wil een thuis zijn voor de zoekende mens
(zr'”’ 5‘/% en wil zich actief inzetten voor gerechtigheid en vrede.
s j e ) Kleine dingen doen op grootse wijze voor de naaste. Met
een gevarieerd programma willen wij bijdragen aan het
€Llh verspreiden van de Karmelspiritualiteit en daarmee een
DORDRECHT houvast bieden bij het zoeken naar zingeving in het

dagelijks leven.
CENTRUM VOOR SPRITUALITEIT

In deze folder treft u het programma aan voor het voorjaar 2026 met daarin een
aanbod van activiteiten op het gebied van bezinning, vorming en vieren.

De bezinning vindt plaats door stil te staan bij onderwerpen die ons bewegen.

De vorming gebeurt door als Karmelbewogen mensen regelmatig bijeen te komen
voor onderricht. Het vieren krijgt vorm door de maandelijkse Elia- en karmelitaanse
vieringen met gelegenheid om elkaar na de viering te ontmoeten.

Samenkomsten: in Gedachteniskapel Titus Brandsma Nolensweg 10, Dordrecht of in de
Parochiezaal van Verrezen Christus-kerk Slotemaker de Bruinestraat 1, Dordrecht.

Voor nadere details: zie onze maandelijkse kringbrief en onze website.
Correspondentieadres / Secretariaat Stichting Karmelkring Elia Dordrecht
Stationsweg 43 A36, 3331LR Zwijndrecht. Telefoonnummer: 06 24154406

e-mail: karmelkringelia@karmel.nl; website: www.karmelcentra.nl/dordrecht



mailto:karmelkringelia@karmel.nl
http://www.karmelcentra.nl/dordrecht

OVERZICHT ACTIVITEITEN VOORJAAR 2026

Cursus Karmelregel onder begeleiding van Peter Rovers

Maandag 9 febr., 2 mrt., 13 apr. en 11 mei van 20:00 tot 22:00 uur,

Een groep kluizenaars die leefden in het Karmelgebergte zochten met elkaar naar
een vorm van gemeenschappelijk leven en hadden patriarch Albertus gevraagd
om een leidraad voor een religieuze leefwijze: zo ontstond de Karmelregel. De
Karmelregel is niet alleen een regel voor karmelieten maar kan ook een leefregel
zijn in de geest van de Karmel voor belangstellenden.

Kan de Karmelregel ook ons raken? Wat voor waardevols lezen we in deze oude
tekst, dat we in ons eigen leven en in onze geloofsgemeenschap een zinvolle
plaats kunnen geven?

Literatuur en levensvragen onder begeleiding van Trudi de Zeeuw en Henriette
Molenaar

Maandag 12 jan, en 9 mrt. van 13:30 tot 15:30 uur

Een boek lezen en samen bespreken kan een goede aanleiding zijn om over de
grote en kleine vragen in het leven van gedachten te wisselen.

De resp. boeken: ‘Het late leven’ van Bernhard Slink en ‘Sloop’ van Anna Enquist
De data en titels van een derde en vierde boek worden in overleg later bepaald.

Speling lezen onder begeleiding van Peter Rovers

Zaterdag 7 mrt. en 2 mei van 10:00 tot 12:00 uur

‘Speling’ is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning. Het tijdschrift wil
mensen begeleiden op hun spirituele zoektocht. Het wil in woord en beeld ruimte
creéren voor het stellen van vragen bij de ontwikkelingen van deze tijd. We lezen
en bespreken met elkaar enkele artikelen uit het nieuwste uitgave van Speling.

Oecumenische bijbelcursus onder begeleiding van Henk Berflo

Dinsdag 13 jan., 3 febr., 10 mrt. en 7 apr. van 20:00 tot 22:00 uur

In het seizoen 2025/26 wordt in de Oecumenische Bijbelcursus het Evangelie
volgens Johannes gelezen en besproken. We proberen daarbij een vorm van
‘spirituele leeswijzer toe te passen. De keuze van de hoofdstukken wordt per
keer deels bepaald door de tijd van het kerkelijk jaar.

Meditatie “Verbeeld de stilte” onder begeleiding van Gabrielle Vermeulen
Woensdag 11 febr. van 16:00 tot 18:30 uur;

Stilte is in de Karmelspiritualiteit belangrijk. Stilte en aandacht brengen je weer
terug naar je zelf, naar God, naar vrede in je hart. We reflecteren op tekst uit de
bijbel, houden stiltes, mediteren en ontmoeten elkaar. Aansluitend is er een
broodmaaltijd met soep waarna om 19:30 uur de gebruikelijke Eliaviering begint.

Meditatief schrijven onder begeleiding van Sarine Zijderveld

Zaterdag 21 mrt. van 10:00 tot 12:30 uur

Dit reflectief, meditatief schrijven is een manier om stil te staan bij jezelf en de
bron waaruit je leeft. We werken met een aantal teksten uit de Bijbel en de
Karmelspiritualiteit. Via schrijfopdrachten ontdek je welke betekenissen de tekst
voor jou heeft. Al schrijvend maak je contact met de tekst en met wat er in jou
leeft als antwoord daarop.

VIERINGEN

Eliavieringen

Woensdag 21 jan., 18 febr., 18 mrt., 15 apr., 20 mei, 17 juni,15 juli, 19 aug. van
19:30 tot 21:00 uur

We verzorgen iedere derde woensdag van de maand een Eliaviering rond een
thema. Dit is een woord- en gebedsdienst. We bidden een beurtgebed, lezen een
psalm, luisteren naar een evangelie en houden een overweging. In elke viering
lezen we een hoofdstukje uit de Karmelregel en zingen onder muzikale begeleiding.

Karmelitaanse vieringen

Vrijdag 30 jan., 27 febr., 27 mrt., 24 apr., 29 mei, 26 juni, 31 juli en 21 aug. van
09:30 tot 10:15 uur

We verzorgen in samenwerking met de parochie, elke laatste vrijdag van de maand,
in de Gedachteniskapel Titus Brandsma, een eucharistieviering in karmelitaanse
sfeer. Deze vieringen kenmerken zich onder andere door het openingsgebed, de
beurtlezingen, het zingen van (karmel)liederen en momenten van stilte.

BEZINNINGSBIJEENKOMSTEN

God in Nederland: spreker Joris Kregting; onderzoeker Radboud universiteit
Dinsdag 26 mei van 20:00 tot 22:00 uur

Het christendom in Nederland staat onder druk. De statistieken tonen al jaren een
neerwaartse trend. De effecten daarvan worden pijnlijk zichtbaar, wanneer we als
parochie kerken aan de eredienst moeten onttrekken, tot verdriet van velen.
Tegelijkertijd zien we een toename aan geloofsleerlingen. Vooral jongeren van de
'generatie Z' (geboren tussen 1997 en 2012), die geen kerkelijke of religieuze
achtergrond hebben, weten hun weg naar kerk en geloof te vinden.

In verbondenheid: spreker Piet van Veldhuizen; vertaler en dominee H.l. Ambacht
Dinsdag 12 mei van 20:00 tot 22;00 uur

Piet van Veldhuizen schreef het boekje ‘In verbondenheid’ na een periode van
ernstige ziekte, om te vertellen hoe zijn wereldbeeld en zijn ziekte-ervaring
samenkwamen, en hoe natuur en samenleving, aarde en hemel, God en wereld één
bemoedigende samenhang vormen. ‘Eenzaamheid’ zou één van de grootste
problemen zijn in onze samenleving. De lezing zal erover gaan dat verbondenheid
een feit is. Eenzaamheid bestaat als ervaring, niet als feit: we zijn zowel materieel
als spiritueel volkomen verweven met alles om ons heen, en ook aarde en hemel
zijn volkomen met elkaar verbonden.

De Bergrede: spreker Franck Ploum; theoloog

Dinsdag 9 juni van 20:00 tot 22;00 uur

In zijn boek ‘De Bergrede’ schreef Franck Ploum dat de bergrede actueel en
inspirerend is. Juist ook bij het innemen van politieke standpunten en Dbij
maatschappelijk verzet tegen intolerantie, vreemdelingenhaat en het zaaien van
verdeeldheid. Wij mogen ons aangesproken voelen, als leerling, als volgeling van
Jezus. De Bergrede is een route die loopt langs de lijn van liefde die solidariteit
wordt en die ook van ons vraagt om onze positie te bepalen. Franck gaat samen
met ons kijken hoe de tekst van de Bergrede daarbij een begaanbare route is.



